Yara

Onderwerp: Yara

Van: "Fokko en Rie" <f.knol@home.nl>

Datum: 15-10-2010 18:07

Aan: "'De Familiekennel™ <webmaster@familiekennel.nl>

Hallo,

Er zijn nu al een paar weken voorbij en het is echt een grote schat.
Bijgevoegd is een foto van Yara op een tafeltje buiten, die ze heeft gepromoveerd als haar mand.
Ze slaapt beneden in de bench, en jammer genoeg vindt ze dat om vijf uur de ochtend weer begint..

De rode vlek zie je nog steeds zitten, wat weer leuk kleurt met haar halsbandje. ©

Elke week gaan we met haar naar een puppycursus in Assen. Ze kan zitten maar “af” zijn we nog aan het leren. Verder
proberen we haar te leren dat ze alleen dingen mag oppakken van de grond als wij dat zeggen, maar ook dat gaat nog
niet van harte.

Gelukkig is ze niet heel erg ondeugend, al onze schoenen zijn nog heel en ook de gordijnen hangen nog voor de
ramen. Ze vind het geweldig om bij je te zijn en houdt wel van een knuffel.

Haar favoriete speeltje is een flos en een balletje met een belletje erin. Favoriet eten heeft ze volgens ons niet, ze eet
alles op. Zelfs de wormentabletten gingen erin als zoete koek.

We zijn echt heel blij met Yara en hopen nog lang van haar te kunnen genieten.

Groeten Familie Knol
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